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Een winderige dag 

 
Het waait al de hele dag. 

De woonwagen van Gloob & Teo beweegt zachtjes mee met de wind. 

Gloob en Teo kijken uit het raam. 

De takken van de bomen zwaaien op en neer. 

‘Wat waait het hard, ‘ zegt Teo. ‘Straks vliegen we nog weg.’ 

‘Laten we naar buiten gaan, ‘ stelt Gloob voor.  

Als Gloob en Teo buiten komen zien ze iets heel raars. 

De straat is bezaaid met afval. 

‘Wat is dat?’ roept Gloob. ‘Waar komt al dat afval vandaan? 

Teo krabt in zijn haar en springt op zijn fiets. 

Als een pijl gaat hij ervandoor.  

‘Wat ga je doen?’ roept Gloob hem nog na. 

‘Op onderzoek!’ roept Teo. ‘Ik ga dit oplossen!’ 

En dan verdwijnt hij om de hoek. 

Gloob gaat alvast wat opruimen.  

Een hele zak raapt hij bij elkaar, zoveel afval ligt er in de straat. 

Daar komt Teo al weer aan. 

‘En?’ vraagt Gloob.  

‘Zwerfvuil,’ zegt Teo somber. 

‘Ik hou niet van zwerfvuil,’ roept Gloob uit. 

‘Ik ook niet,’ zegt Teo. ‘Maar wat kan je ertegen doen?’  
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